Moge ik

de moed hebben om te veranderen wat ik kan,

de heldere kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te kennen tussen beide.
[Anoniem)

Het is onzin

zegt het verstand

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is ongeluk

zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst

Het is uitzichtloos

zegt hetinzicht

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is belachelijk

zegt de trots

Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk

zegt de ervaring

Het is wat het is

zegt de liefde
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