Poli Levensvragen en Stervenskunst: bestemd voor patiénten die een gesprek wil- o

len over de vragen die zich aandienen bij chronische ziekte, een slechte prognose M et H a rt e n Z] e I
of “uitbehandeld te zijn" zoals “kan ik wat orde scheppen in het vele dat er in me

omgaat? Hoe zie ik de tijd die voor me ligt? Hoe kan ik bij alles wat me overkomt aandaCht voor hEEl de mens

de regie houden? Hoe ga ik om met afhankelijkheid? Hoe kijk ik terug op m'n
leven? Hoe wil ik afscheid nemen? Hoe laat ik het leven los?”

Als gevolg van uw ziekte kunnen er veel dingen op u afkomen: onderzoeken,
behandeling, beperkingen, onzekerheid. Als u (of een van uw naasten) behoefte
heeft om hierover eens rustig met iemand te praten, kunt u een beroep op ons
doen. Dit kan ook voor een gebed, de zegen, de doop of een ziekenzegen of
-zalving. U kunt uw verzoek doorgeven aan de verpleging of zelf contact met ons
opnemen.

Voor dringende gevallen is ook buiten kantoortijd altijd een van ons bereikbaar.

We versturen maandelijks de nieuwe ‘Met Hart en Ziel’ ook per mail. Indien u deze
wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden via ons algemene emailadres.

Algemeen telefoonnr. T 088 - 320 70 00 (altijd bereikbaar)
Algemeen E-mailadres geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl

De geestelijk verzorgers van het St. Antonius Ziekenhuis zijn:

Pastor Antoine de Haan T088-3207015
a.haan@antoniusziekenhuis.nl
Ds. Simone Visser T088-3207013
s.visser@antoniusziekenhuis.nl
Isl. GV. Jamal Zeamari T088-3207016
j.zeamari@antoniusziekenhuis.nl .
Pastor Ramon Goosen T088-3207010 Me] 2025
r.goosen@antoniusziekenhuis.nl
Ds. Nienke Overvliet T088-320 7011
novervliet@antoniusziekenhuis.nl
Isl. GV Esra Sanli T088-320 7017

e.sanli@antoniusziekenhuis.nl
pastor Roos Augustijn-Mulder T 088 -3207012
ro.mulderl @antoniusziekenhuis.nl

Een uitgave van de dienst Geestelijke Verzorging

St. Antonius Ziekenhuis



Paus Franciscus riep voortdurend op tot
vrede (...) Oorlog, zei hij, doodt mensen en
vernietigt huizen, ziekenhuizen en scholen.
Oorlog maakt de wereld altijd slechter dan
ze ervoor was: het is altijd een pijnlijke en
tragische nederlaag voor iedereen.

“Bouw bruggen, geen muren” was een
oproep die hij vaak herhaalde. Zijn
geloofsweg als opvolger van de apostel
Petrus was altijd verbonden met zijn inzet
voor de mensheid, in al haar aspecten.

Kerkdiensten

Samen met christenen over de hele wereld
zijn wij hier met velen bijeen om te bidden
voor paus Franciscus, dat God hem mag
opnemen in de oneindigheid van zijn
liefde.

(Uit de preek die kardinaal Re hield bij de
uitvaart van Franciscus, ten overstaan
van alle verzamelde wereldleiders, en
honderdduizenden gelovigen)

De kerkdiensten vinden zowel in Nieuwegein als in Utrecht plaats in het auditorium en

beginnen om 10.00 uur.

Vrijwilligers van de dienst geestelijke verzorging komen vragen of u een dienst wilt
bijwonen, maar u kunt ook zelf uw wensen kenbaar maken aan de verpleging. Dan
kunnen ze daar ook rekening mee houden. Vrijwilligers komen u halen (dat kan met
bed of rolstoel) en brengen u ook weer naar uw kamer terug na afloop van de dienst.
Elke voorganger brengt zijn of haar eigen ‘kleur’ mee, maar in onze diensten is

vanzelfsprekend iedereen welkom !!!
Nieuwegein

ds. Simone Visser
Orgel: Marcel Bruins

4 mei:

11 mei: pastor Antoine de Haan
18 mei: pastor Ramon Goosen

Zingt Gode Lof uit Linschoten
25 mei: pastor Antoine de Haan

Dameskoor Barbera Nieuwegein

Collectedoel Stichting Handicamp

Utrecht

ds. Nienke Overvliet
Chr. Gem. Koor uit Harmelen

Paulina Born
Orgel: Jannes Eshuis

ds. Simone Visser
Piano: Jan kruit

pastor Carla Koek
Orgel: Henk Nijenhuis

Stichting Handicamp organiseert kampeerweekenden en gezamenlijke

activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking, zodat zij
kunnen genieten van het kampeervakantie in een toegankelijke setting.
Doneren kan via de QR-code, of direct NL51 INGB 0000.1532.35, t.n.v.

Penningmeester Handicamp.

Rust zacht, paus Franciscus

‘Fratelli e sorelle, bounasera!’ Met een klein beetje trots schrijf ik dat ik me die

inmiddels legendarische woorden nog levendig kan herinneren. Het was 13 maart 2013
en ik was met mijn vader in Rome. Witte rook! Met zijn sobere verschijning, vriendelijke
glimlach, zijn vraag aan de mensenmassa allereerst voor hém te bidden, en zijn gekozen
pausnaam, werd meteen al duidelijk dat we met een ander soort paus te maken hadden.

Met zijn naamkeuze werd zijn programma duidelijk — dit was een paus die wilde
leven in de geest van Franciscus van Assisi. Stichter van de Orde der Minderbroeders,
de ‘Franciscanen’, waartoe zijn tijdgenoot Antonius van Padua, naamgever van ons
ziekenhuis, 60k ging behoren.

Een programma dat zich in die geest laat kenmerken door eenvoud, soberheid,
naastenliefde en een grote voorkeurspositie voor mensen die tussen wal en schip
dreigen te vallen. Hij typeerde de kerk als een veldhospitaal, in plaats van een
verzameling van perfecte mensen.

En deze paus praktiseerde zijn eigen prediking; woonachtig in een simpel gastenverblijf,
reed hij in een Fiat 500, maakte grapjes met kinderen, verwelkomde mensen van alle
letters van het alfabet en zocht constant de ontmoeting met juist de mensen aan de
zelfkant van de samenleving, getuige ook het uitgebreide interview dat hij gaf aan de
Utrechtse straatkrantverkoper Marc Nijholt, dat wereldwijd viraal ging. Tegelijkertijd
had hij juist harde woorden voor hoge piefen binnen de kerk die hij meer dan eens
confronteerde met hun hypocriete dubbellevens.

Hij was een verzuchting op het wereldtoneel dat gedomineerd wordt door haantjes

en eqgo’s, die zich zeker in deze gespannen tijd uit bleef spreken voor vrede,
barmhartigheid, nederigheid, mildheid en naastenliefde. Bij zijn uitvaart kwam dat
prachtig tot uitdrukking.

Het doet mij echt verdriet dat juist nu deze mens ons ontvalt. Ik hoop en bid dat de
kardinalen een opvolger zullen kiezen die datzelfde barmhartige geluid blijft vertolken
in een wereld waarin de zachte krachten steeds verder overschreeuwd worden.

Ik ben trots om in dit ziekenhuis te werken dat vernoemd is naar Antonius van Padua.
Zielsverwant van de overleden paus. Een naam die ons blijft herinneren aan onze
roeping om dienstbaar, de minste te durven zijn, en barmhartig te zijn voor iedereen. lk
hoor het de paus nog zeggen: Todos, todos, todos!

Ramon Goosen



