
9.10 Op zoek - de man die altijd haast had
‘Waar bent u toch voortdurend naar op zoek?’ vroeg de rabbijn aan de man die altijd haast had.
’Ik zoek succes en geluk en beloning voor al mijn inspanningen,’ zei de man.
‘Dan begrijp ik beter waarom u zo doet,’ zei de rabbijn, ‘áls u daar tenminste zeker van bent.’
‘Wat bedoelt u?’ vroeg de man.
‘Dat u zeker weet dat al die zegeningen zich vóór u bevinden. 
Want stelt u zich eens de mogelijkheid voor dat ze achter u liggen en naar u op zoek zijn!
Hoeveel moeilijker wordt het dan niet voor hen om u te bereiken, naarmate u haastiger loopt?’
 


