Er leefde eens een manin het woud.

Op een nacht werd er op de deur van zijn hut geklopt.

De man stak een kaars aan en deed open.

Er stond een vreemdeling, die sprak: ‘Uw hulp is ginds nodig; ga er nu gelijk heen.’

De man antwoordde: ‘Ik wil wel gaan, maar hoe vind ik de weg? Het is een donkere nacht.’

De vreemdeling wees op de kaars en zei: ‘Hoe ver, denkt u, reikt het licht dat u nu bij u hebt?’

De man antwoordde: ‘Dat is slechts voldoende voor één enkele stap.’

Hierop sprak de vreemdeling: ‘Zet dan die éne stap. Zodra u die gezet hebt, is er immers weer voldoende licht voor de
volgende stap.’

Hierop verdween de vreemdeling, en de man ging op weg, stap voor stap voor stap...

Je kunt de duisternis niet verjagen, al pak je een knuppel om haar weg te slaan.
De enige manier om haar te laten verdwijnen, is door een klein lichtje aan te steken.
Joods gezegde

It's better to light a candle than to curse the darkness.

Je kunt het licht niet ontdekken door de duisternis te analyseren.



