Verlies is een ervaring naar een nieuwe weg

Een nieuwe gelegenheid om op een andere manier te denken

Verliezen is niet het einde van alles, maar het einde van een bepaalde manier van denken
Wie ergens valt, staat op een andere plek weer op

Dat is de wet van het leven

(Uit: Kader Abdolah [2000]: Spijkerschrift, De Geus)



